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Mathias, Burundi 

    NIEUWSBRIEF                 AMBULANTE HULPVERLENING 
                  93                                                       IN  
NOVEMBER 2023        BURUNDI – KENIA – UGANDA – INDIA - EUROPA 
          

 
Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons 

de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, (Kol. 4:2,3a) 
 

Updates van januari - oktober 2023 
 
Geliefde Adullam Nieuwsbrief lezers, 

 

Met vreugde en genade van God stuur ik, Mathias Ntakarutimana, Adullam Burundi directeur,  

jullie de updates van het werk dat God ons heeft laten realiseren in de periode van januari tot 

oktober 2023. We danken de Heere Jezus en God onze hemelse Vader voor al het werk dat 

we hebben kunnen doen in soms moeilijke omstandigheden. 

 

1. Counseling-onderwijs in de stad Bujumbura 

 

In de stad Bujumbura hebben we elke woensdag één keer per week 

counselingonderricht gegeven. De counselinglessen vorderen goed en de 

mensen zijn erg geïnteresseerd. Sommigen gaven ons hun getuigenissen over 

hoe God hen dagelijks helpt door de Bijbelse counselingcursus die we 

doceren. De cursus helpt de mensen te overleven nadat ze in grote 

problemen waren gekomen door de Covid-19 ramp hier.  

 

Velen verloren hun baan en de kosten van het dagelijks levensonderhoud stegen vanwege het feit dat een groot 

deel van Burundi werd getroffen door grote overstromingen en het overlijden van kostwinners. We konden de 

getroffen slachtoffers bijstaan met praktische hulp en pastorale adviezen geven door de counseling lessen in 

daden om te zetten. Veel mensen werden bemoedigd door de Bijbellezingen, gebeden en bijbehorende nazorg 

door pastoraat en huisbezoeken. Sommigen getuigden hoe ze geholpen waren door de counselingcursussen 

die ze in het Adullam Bujumbura kantoor en in onze kerk in Bujumbura hadden gevolgd. 

 

2. Mensen op het platteland bereiken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe mooi is het om te zien hoe mensen tot Jezus komen en Hem aannemen als de Redder van hun leven. Maar 

we zijn allemaal geroepen om het goede nieuws van onze Heere Jezus te verkondigen. Nadat we Hem hebben 

leren kennen, zijn we geroepen om Hem bekend te maken aan anderen om hen tot Jezus' discipelen te maken.  

Daarom hebben we besloten om Jezus bekend te maken aan veel mensen in de dorpen in de heuvels en bergen 

en op het platteland, die moeilijk te bereiken zijn met de auto en waar geen kerken in de buurt zijn.  

Mensen uit die gebieden zijn kansarm door gebrek aan goede wegen en andere toegangswegen. Vanuit die 

gebieden gaven we counseling en andere lessen over genezing van pijn en hart, terwijl we ook nieuwe 

gemeenten stichtten zodat mensen een plaats van aanbidding krijgen.  

De kerkgebouwen zijn echter niet gebouwd volgens de overheidseisen, maar we hebben ons best gedaan en we 

bidden dat God meer gekwalificeerd materiaal zal leveren om betere kerken te bouwen 
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We hopen en bidden dat de overheid ze niet zal sluiten omdat de gebouwen niet 

volgens de eisen van de overheid zijn gebouwd. We danken God echter dat veel 

ongelovigen tot inkeer kwamen en tot Jezus Christus kwamen, hun zonden 

beleden en om doop vroegen.  

 

3. Pastoraal Bijbels onderwijs in vluchtelingenkampen  

 

We blijven mensen in vluchtelingenkampen helpen door middel van o.a. de 

counseling en Bijbelstudielessen en ander praktisch gemeenschapswerk. We 

werken in 3 kampen, zoals het Musasa vluchtelingenkamp, het Gasogwe 

vluchtelingenkamp en het Bwagiriza vluchtelingenkamp.  

 

We zijn de Heere God dankbaar dat Hij ons helpt om 

mensen te bereiken die geen hoop hadden en nu horen 

van hoop op eeuwig leven door het werk van de Heere 

Jezus.  

 

We bidden dat God zal blijven voorzien van wat we 

nodig hebben, zodat we meer mensen kunnen bereiken 

en onderwijzen in deze vluchtelingenkampen.  

 

De mensen hebben het woord van God nodig en bemoediging omdat ze in ellendige situaties leven met veel 

wonden in hun hart vanwege wat er in hun leven is gebeurd tijdens de oorlog.  
 
Hierdoor moesten ze hun huizen verlaten en zijn ontheemd geraakt en als vluchtelingen op locaties terecht 
gekomen waar ze nooit hadden willen zijn. Nu zijn ze afhankelijk van hulporganisaties (NGO) en moeten 
wachten op dagelijks eten en drinken dat niet eens genoeg is voor de dagelijkse behoeften.   
 
4. Bijbels geven in de lokale Kirundi-taal 

 
We danken de Heere God dat de counselingcursussen een 
positieve impact hebben op de levens van deze vluchtelingen en 
bidden dat God in alle behoeften zal voorzien om in staat gesteld 
te worden om de seminars in deze vluchtelingenkampen te blijven 
organiseren. Na counselingcursussen op het platteland en in 
middelbare scholen zagen we dat er behoefte was aan een Bijbel 
in de lokale taal, het zogenaamde  "Kirundi".  
 

We verstrekten meer dan 500 Bijbels totdat de voorraad op was, terwijl anderen nog steeds wachtten. Velen 
van hen kunnen zich de kosten van een complete Bijbel uit het Oude en Nieuwe Testament niet veroorloven 
vanwege de levenssituatie waarin ze verkeren, velen leven immers in grote armoede.  
 
Daarom bidden we dat, als het naar de wil van God is, sommige mensen die deze nieuwsbrief lezen kunnen 
helpen met het verschaffen van fondsen voor het kopen van meer Kirundi Bijbels, want de voorraad die we 
hadden is al uitgedeeld.  
 
5. Seminars voor echtparen en vrouwen  
 
Na counseling seminars op plaatsen die we 
bezochten, ontvingen we veel verzoeken 
van vrouwen voor counseling seminars, 
speciaal voor echtparen. We vroegen 
sommige dames waarom ze dat speciale 
seminar wilden en we ontdekten dat veel 
vrouwen problemen ervoeren in hun 
huwelijk. Ze wilden counseling om hulp te krijgen om de gebroken vrede in hun huwelijk weer terug te 
brengen en hoe ze op een Bijbelse manier met hun man en de opvoeding van kinderen om kunnen gaan. 
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Schoolmaterialen en onderwijs   

We hielden een speciaal seminar van 3 dagen waar iedereen als echtpaar en alleenstaanden naartoe kwam. 
Tijdens het counseling seminar probeerden we erachter te komen wat er in verschillende gezinnen gebeurde 
door gespreksgroepen te vormen zodat iedereen zich kon uiten door te zeggen wat er in haar of zijn hart 
omging en met welke problemen ze geconfronteerd werden.  

 

Daarna deden we ons best om enkele counselinglessen te doceren die nuttig zijn in huwelijksrelaties en 

nog veel meer wat de Bijbel over het huwelijk zegt. Alle deelnemers waren bemoedigd, mannen en 

vrouwen waren zo blij om deze geweldige tijd van Bijbels onderwijs gratis mee te mogen maken. Op de 

laatste dag van het seminar vroegen veel dames mij en mijn vrouw Maria om nog een counseling seminar 

voor vrouwen te organiseren. 

 

Daarom bidden we dat God zal zorgen voor een goed opgeleide en christelijke vrouwelijke counselor die 

kan helpen in het organiseren en doceren aan vrouwen die counseling nodig hebben en bidden we voor de 

voorziening die nodig is om dit soort seminars te laten plaatsvinden. Hierom hebben we advies en hulp 

gevraagd aan onze Nederlandse internationale Adullam directeur en zijn medewerkers in binnen- en 

buitenland. 

  

6. Counseling seminars in leger- en politieafdelingen.  

    

We hebben seminars mogen geven in het leger en bij de 

politie. Veel soldaten en politiemannen hebben ons 

gebeld en WhatsApp-berichten gestuurd waarin ze laten 

weten hoe ze door de counseling lessen van evangelist 

Aad van de Sande uit Nederland werden geholpen in 

hun dagelijks leven, vooral in hun gezinnen.  

 

We zijn God dankbaar dat we toestemming hebben 

gekregen van de hoge officieren van de vluchtelingen 

kampen en de leiders in diverse leger en politie 

garnizoenen om deze seminars te houden.  

 

We moesten helaas constateren dat we op dit moment niet in staat om deze nuttige counseling seminars voort 

te zetten vanwege geldgebrek. Daarom bidden we de Heere dat Hij een deur zal openen voor voortzetting van 

de seminars voor leger en politie, omdat deze seminars nodig en belangrijk blijken te zijn.  

 

7. Voedselprogramma en kinderzorg voor weeskinderen. 

 

Door de oorlog en andere onrust door veel politieke demonstraties leven veel kinderen op straat en nog veel 

meer kinderen zijn wees omdat hun ouders zijn omgekomen in de strijd of geestelijk gedemoraliseerd door 

die verschrikkelijke situaties en ook zijn er heel veel weduwen die nauwelijks kunnen rondkomen.  

 

Tijdens onze counseling seminars ontmoeten we veel weeskinderen op locaties waar we zijn geweest voor 

counseling. We merken dat we niet al die kinderen kunnen helpen. Maar we doen wat we kunnen. We hebben 

11 weeskinderen in ons huis opgenomen, zodat we bij hen kunnen blijven en hen kunnen helpen met voedsel, 

scholing en onderdak. Helaas, gezien de situatie waarin we als gezin ons in een moeilijke financiële positie 

bevinden als gevolg van de zorg voor onze baby van 5 maanden met het z.g.  "Downsyndroom". We geven elke 

maand veel geld uit aan zijn behandeling en bijkomende ziekenhuiskosten. Daarom wordt het moeilijk om te 

voorzien in alle behoeften om de zorg voor de elf weeskinderen in ons huis voort te zetten.  
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Bidt alstublieft voor Gods voorzienigheid en wijsheid om verder te gaan in deze situatie. We bidden dat God 

een deur zal openen voor steun aan deze weeskinderen, zodat ze de hulp kunnen blijven krijgen die ze nodig 

hebben totdat ze zichzelf kunnen helpen als ze volwassen zijn.  

 

8. Adullam House met kantoren en vergaderzaal voor counseling. 

 

Het Burundi Adullam werkgelegenheid project, 

bestaande uit veeteelt en landbouw activiteiten   

helpt onze Adullam kerkelijke gemeente om haar 

activiteiten uit te voeren en het helpt ook de mensen 

die van ver komen als we een bijeenkomst of 

conferentie hebben. We hebben een aantal kamers 

waar meer dan 50 mensen kunnen slapen.  

 

Maar we hebben problemen met bedden en matrassen. We bidden dat God ons hierin zal voorzien zodat we 

nieuwe Bijbelschool studenten kunnen ontvangen. Dat zal ook nuttig zijn omdat we ook een Bijbelschool 

willen beginnen waar Adullam Bijbelschool studenten kunnen komen en voor een bepaalde tijd kunnen 

worden opgevangen tijdens hun Bijbelstudies en colleges voor counseling en disaster, trauma of conflict 

management lessen.  

 

9. Mathias' familie in beproevende omstandigheden 

 

Maria Esperance, mijn echtgenote, werd geopereerd omdat de baby in de baarmoeder niet normaal ademde. 

De operatie werd met succes uitgevoerd, maar de baby werd in de "couveuse" gehouden om hem te helpen 

met ademen. Na vele dagen in de neonatologiekamer te hebben doorgebracht en de moeder in de kraamkamer, 

werd bij de baby een ziekte vastgesteld die "down brain" of “trisomie 21” wordt genoemd. Het hart van de 

baby had ook een klein gaatje. Hierdoor moest de baby langer in het ziekenhuis blijven voor behandeling.  

 

Na veel dagen mocht de baby mee naar huis en met mijn vrouw ging het ook goed omdat de wond van de 

operatie inmiddels genezen leek. Er werd ons echter een hoge ziekenhuisrekening gepresenteerd. Op dit 

moment gaat het beter met onze baby, maar we blijven bidden voor zijn gezondheid, want het lijkt erop dat 

hij die hersenziekte met Down ernstiger lijkt te gaan ontwikkelen.  

 

10. Het naaimachineproject in het Pygmeeëngebied.  

 

We zijn God dankbaar voor dit nuttige project om naaimachines te 

onderwijzen dat we hebben geïntroduceerd in het pygmeeën gebied 

op het platteland in de heuvels waar veel bewoners geïnteresseerd 

zijn om de lessen bij te wonen. Veel vrouwen van Pygmeeën kwamen 

ook om te leren hoe ze met de naaimachines moeten werken, zodat 

ze hun eigen bedrijfje kunnen beginnen met het naaien van kleding 

en een inkomen kunnen verdienen om hun families te helpen. Elke 

machine wordt gebruikt door 3 mensen in praktijkstudies. We bidden 

voor meer naaimachines, want velen komen om een gunst vragen om 

toegelaten te worden tot de naaimachineopleiding. 
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11. Landbouw- en veeteeltproject 

 

Ik heb een landbouwproject dat ik doe om mijn familie en mijn werk te kunnen helpen. Elke vroege ochtend 

ga ik naar de boerderij om de dieren te voeren. Toen de kosten van het leven met de dag stegen, kwamen veel 

van mijn begeleidingsstudenten naar me toe en vroegen me hoe ze geholpen konden worden, zodat ze 

hetzelfde project konden starten om voedsel voor hun gezin te produceren. Maar dat is onmogelijk bij gebrek 

aan land om te verbouwen.  

 

Van mijn kant heb ik een plek gezocht die ik voor een jaar kan huren om dat project te starten, wat betekent 

dat het nu onmogelijk is om anderen te helpen. Het andere probleem is dat als iemand mij zijn land voor een 

jaar geeft, hij het volgend jaar kan afpakken terwijl ik het hele jaar bezig ben om het land met dierlijke mest 

en kunstmest te bemesten. Ik bid dat God ons eigen land zal geven voor zulke landbouwprojecten.  

 

Een bericht van onze jongerenwerker Holiness Kibumba, Adullam-medewerker uit Jinja Uganda 

 

"Laten wij daarom, nu wij met zo'n grote wolk van getuigen omringd zijn, alle 

gewicht en de zonde die ons zo gemakkelijk aankleeft, opzij leggen en met geduld 

de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij uitzien naar Jezus, de grondlegger 

en voleinder van ons geloof, die om de vreugde die Hem was opgelegd het kruis 

heeft doorstaan, de schande verachtend, en die is neergezet aan de rechterhand 

van de troon van God." (Hebreeën 12:1-2) 

 

Groeten aan alle Koninkrijk werkers in verschillende vormen en plaatsen, lof zij de naam van de Heer! We zijn 

dankbaar voor weer een maand die eindigt met onze ogen op onze Heiland en Heere Jezus gericht en met onze 

handen aan de ploeg. 

 

Ik ben God dankbaar voor de tijd die ik voor een studie mocht doorbrengen in de VS. Ik heb genoten van mijn 

verblijf daar in afwachting van mijn terugkeer naar Uganda om het discipelwerk voort te zetten. Elk platform 

is een kans om te leren en ik ben dankbaar voor de nieuwe lessen en inzichten die ik heb gekregen. Ik kan met 

zekerheid zeggen dat ik als een beter toegeruste leider naar huis terugkeer. 

 

Ik ben zeer dankbaar voor het leiderschap ter plaatse, wat de maandelijkse taken tot op de laatste minuten 

heeft weten uit te voeren en daarbij veel levens en die van mijzelf heeft beïnvloed. De passie en gedrevenheid 

die alle betrokken leden onbaatzuchtig tentoonspreiden is iets wat we niet genoeg kunnen waarderen. Het team 

in de VS bidt en faciliteert het lokale team en draagt de boodschap van hoop uit naar alle hoeken van de 

samenleving. We worden door Gods Geest en Woord sterk gemaakt om te volharden en de oogst zal groot 

zijn. Dank U Heere Jezus voor Uw hulp en voor de inspirerende leden van Uw Lichaam! 

 
Bijbellessen door Zoom en lokale Seminars 

 

We bestudeerden de boeken van 1 en 2 Koningen tot aan het 
boek Esther. Hier zien we de levens beschreven van de 
Koningen van Israël en hun heerschappij, zowel 
Godvruchtig als kwaadaardig. We kregen ook waardevolle 
lessen in de contextuele studies die allemaal wijzen op de 
Messiaanse Koning na de tijd van ballingschap. 
 
De El-Shammah en tiener Bijbellessen op de woensdagen 
worden vervolgd door een leidersgroep die op de donderdagen 
samenkomt. Daar  graven we dieper in de betekenis van zalving 
en karakter studie. De karakterstudies in deze series hebben mij 
diepere waarheden en contexten geopenbaard die ik nooit 
eerder had ontdekt, bijvoorbeeld het begrijpen van de 
koninklijke zalving in het leven van Saul versus David. 
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Met deze openbaringsmomenten met leiders van verschillende achtergronden kunnen we er zeker van zijn dat 
de toekomstige kerk en congregaties in goede handen zijn, omdat we een kennisbasis hebben om uit te putten 
en ook middelen om te gebruiken voor verdere zelfstudie. 
 
Studies in het Glorieland College 

 
Terwijl we groeien, vieren we de mijlpalen, waarderen we de 
gebeden en richten we onze ogen op nieuwe doelen om 
discipelen voor de Heere Jezus te maken. We waarderen de 
tijd, gebeden en alle hulp die aangeboden wordt voor dit 
geweldige doel. De Heere Jezus zij de glorie, amen. 
 

Activiteiten van Robert Kakai rond Moisbridge in Kenia  
 

Adullam Foundation Kenia gaat door met het geven van 
counselingcursussen in diverse evangelische gemeenten. 
Momenteel zijn dat de gemeenten in Bungoma, Busia, Kitale, 
Webuye, Eldoret en Kakamega waar studenten de eerste 
counselingcursus volgen. We bezochten scholen om het Evangelie 
te delen en deelden tegelijkertijd City Bijbels uit, bijvoorbeeld in 
de Nangili Academy. We gaven City Bijbels weg die het karakter 
van de lezers zal veranderen en geestelijke groei zal bevorderen.  
 

De Kenia-cursus verandert Gods Gemeente in geestelijk en praktisch opzicht 
ten goede. In november mobiliseerden we jongvolwassenen om de Adullam 
Bijbelstudie cursus flyer nr. 83 over de tien geboden (Exodus 20) te  
onderwijzen. Tijdens en na de lezing deelden we de Swahili City Bijbels uit 
waarin ze het Evangelie kunnen lezen en delen. Dat deden ze met liederen en 
vreugdevol bidden met elkaar.  

 
Naast de seminars van de Adullam counselingcursus houden we ons 
bezig met agricultuur lessen, waar we bonen, maïs en bananen 
verbouwen, die ons levensonderhoud en Gods werk ondersteunen door 
de oogst te verkopen. Op een ander stuk landbouwgrond investeren we 
in het op kleine schaal planten van maïs. Dit is nuttig geweest om enkele 
kwetsbare gezinnen in de gemeenschap te ondersteunen.  
 

Een verzoek van de lichamelijk zwakke evangelist Gilbert Ojiambo in Oeganda 

 
Deze oudere Counseling medewerker uit het Busia district van Uganda kreeg een maag probleem tijdens een 
diploma-uitreiking. Hij schreef dat de studenten blij waren met de cursus die ze gevolgd hebben.  
 
Hij dankte voor het feit dat we lange tijd geleden als Adullam team in Afrika de 
counseling cursus en de Bijbellessen die erop aansloten hadden geïntroduceerd 
en gedoceerd.  
 
Hij getuigde ook dat de cursus veel voorgangers en oudsten van gemeenten, maar 
ook  lokale gemeenschappen had geholpen. Hij bad dat ik zou blijven komen om 
te doceren, of iemand zou zenden die mij kon vervangen.  
 
Hij heeft zijn lokale Adullam organisatie voor ambulante hulpverlening nu 
officieel laten registreren als "The Church of Adullam Ministry Uganda for 
Ambulant Assistance". Er zijn door Gilbert nu zes evangelische gemeenten in 
Uganda met die naam geregistreerd. 
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Slotbericht en dankzegging van de directeur van Adullam International in Nederland 

 

We zijn dankbaar voor: 

 

Het werk wat wordt gedaan in Burundi, Oeganda en Kenia 

Het herstel van Maria, de vrouw van Mathias en hun baby in Burundi. 

De steun voor de voortzetting van het werk in Afrika. 

De City Bijbel verspreiding onder jongeren. 

 

Gebedsverzoeken: 

 

1. We bidden voor de geplande conferentie voor vrouwen in Burundi en Oeganda en een vrouwelijke docente. 

2. We bidden voor steun aan weeskinderen en de jongeren en studenten in Burundi, Oeganda en Kenia. 

3. We bidden voor meer complete Bijbels in Burundi en Oeganda voor arme gelovigen in de bergdorpen. 

4. We bidden voor meer naaimachines in Burundi omdat er veel vrouwen en mannen les willen krijgen. 

5. We bidden voor de genezing van Gilbert Ojiambo in het district Busia in Oeganda.  
 

Ik ben dankbaar dat, nu internationaal reizen geen optie meer voor mij 

is vanwege mijn leeftijd, ik toch nog steeds in staat ben om het werk 

te doen als Adullam coördinator en adviseur voor alle activiteiten in 

Afrika, India, Bangladesh en ook in Nederland.  

 

Ik werk samen met lokale evangelisten en predik Gods Woord in 

diverse gemeenten en ben in staat om regelmatig Zoom Bijbelstudies 

en gebedsbijeenkomsten bij te wonen. Ik ben heel blij dat ik in staat 

ben om op elke woensdag mijn vroegere werk met de Bijbelbus in de 

kiosk op de boulevard te Scheveningen voort mag zetten. 

 

De leden van het Nederlandse Adullam bestuur zijn dankbaar voor alle trouwe lezers van onze Adullam-

Nieuwsbrieven en danken hen voor de gebeden en regelmatige financiële hulp in crisisgevallen onder de 

internationale Adullam-werkers. Moge de Heere Jezus u allen zegenen. Bid voor hen die hun noden en 

activiteiten in deze brief aan ons kenbaar hebben gemaakt.  

 

Namens alle medewerkers en het bestuur van Adullam Nederland. 

 

Jaap Terreehorst - Voorzitter, Marcel van Keeken - Penningmeester, Gerbrand van Burken - Secretaris 

Cornelis Bertus Beekhuizen - Internationale Adullam-directeur en projectcoördinator,  

I.C. Beekhuizen – Adullam Webbeheerder,  

 

Adullam kantoor Nederland: Zwaluwdreef 4, 2665 EA Bleiswijk, 

Penningmeester: Harz 107, 7007 LT Doetinchem. Mail: finance@adullam.nl Website: www.adullam.nl 

 

Correspondentie: adullam.holland@gmail.com WhatsApp: +31 640135599 

 

De stichting heeft een ANBI-status. 

ABNAMRO Bank: IBAN nr. NL59 ABNA 0573046980.  

Geregistreerd door de Kamer van Koophandel Veluwe &Twente onder nummer: S-41180004 
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